
Marc de Bel leest voor uit 'Op een mooie dag, toen het eens slegt weer was' 

 

Marc de Bel (Kruishoutem, 7 mei 1954) is een 
Vlaams jeugdauteur.  
Met een van zijn leerlingen, Stedho, maakte hij 
twee stripalbums, die hij in eigen beheer uitgaf. 
Hij bracht al 206 boeken uit sinds zijn debuut in 
1987, Het ei van oom Trotter.  
Hij is gehuwd en heeft vier kinderen. 

 

Jeugdauteur Marc de Bel begon zijn loopbaan 
als onderwijzer. De opstellen die hij de kinderen 
van het 5de en 6de leerjaar liet schrijven tijdens 
zijn loopbaan bevatten héél wat grappige 
pareltjes - letterlijke verwijzingen, 
dubbelzinnigheden, ... - waar de kinderen zelf 
niet steeds bij stilstonden. Marc schreef die 
doorheen de jaren consequent op in een 
schriftje. Nu heeft hij deze stukjes tekst 
aaneengeregen tot een dolkomisch verhaal. 
Verschillende illustratoren hebben het verhaal 
voorzien van grappige cartoons. 

 

De voorlees- en signeersessie met Marc zijn tussen 11u en 12u.  
Eerste voorleesmoment om 11u, tweede voorleesmoment om 11u30, tussendoor en tot 12u 
wordt er gesigneerd. 

 


